
Ontwarren  
 
 

soms voel ik die verstrengeling  
verstrengeling van warrige woorden die spoken in mijn hoofd 

gedachten die doen dwalen  
als een deken over het lichtje dat er is, en nooit verdwijnt 

 
Ook al weet ik heel goed dat het anders moet  

al heb ik het mezelf zo vaak verteld  
 

je weet het, je leest het, je verteld het je weet het maar voel ik het ook? 
 

Mag ik mezelf de tijd geven te integreren in liefdevolle verandering 
verankeren in zachtheid  

Mag het zijn  
 

Het blijft een keuze, maar niet een keuze die mijn hoofd maakt of wat ik afvink 
niet over moeten breken, maar in stilte mogen bezinnen nadat de storm is gaan liggen  

en ontwarring ruimte krijgt  
 

Als het raast, de sneeuwbol vol storm je hoofd binnendringt 
mag het er dan zijn? 

Mag je halen en verdwalen? 
Mag je de angst vloedgolf over laten gaan en je overgeven aan de golf zonder verzet? 

 
Wat gebeurd er al je loslaat 

als je jezelf toestaat te stromen  
Je lichaam te voelen, alles wat het niet mag zijn te omarmen in liefdevol gewaarzijn 

 
LOS  

 
Los mogen laten 

je hoeft het antwoord niet te WETEN 
Het gaat om de feeling in je core. jouw corebusiness 

 
Groeipijn mag zijn, mag geven wat nodig is door open te breken  

ruimte te maken voor extase  
voor vernieuwing en licht.  

 
Laat het los  
laat het zijn  

het leven mogen leven in al mijn ZIJN 
 


